De zwarte bij definitief terug van weggeweest

Men spreekt wel eens over de magische kracht van de volle maan ... Wel, bij deze kan dat ook

bevestigd worden, want in de avond van 6 maart 2015 heeft er een nieuwe imkerbond het

levenslicht gezien: Limburgse Zwarte Bij vzw. Ondanks dat dat alles vrijwel als van een leien dakje

liep, werd er gelukkig op tijd en stond toch iets voorzien om de innerlijke mens te sterken ;)

3 jaar geleden werden er, als gevolg van een inspirerende
lezing door Ludo De Clercq op het Vlaams imkercongres van
2010, voor een vergelijkende proef enkele zwarte koninginnen
vanuit Chimay naar Limburg gehaald. De proef had als
bedoeling ervaring op te doen met de zwarte bij om
vervolgens zelf een objectief oordeel te kunnen vellen over
het karakter van onze bedreigde inheemse honingbij. Het
bleek al snel dat haar zogenoemde agressieve en zwermlustige
imago niet meer was dan een ongelukkige fabel. Sindsdien is
het de zwarte bij in Limburg voor de wind gegaan. De
oprichting van een streekeigen imkervereniging specifiek voor
de zwarte bij en haar imkers kwam dan ook als een logische
volgende stap in het verhaal.

De stichtersgroep (v.l.n.r.):
Wilfried Van Aelten, Joep
Fourneau, Peter van Bussel,
Dylan Elen & Ludo Vuegen

Namens de stichters van de Limburgse Zwarte Bij vzw,
Dylan Elen

Contact: dylan.elen@gmail.com

De zwarte bij (© Dylan Elen)

De Limburgse Zwarte Bij is er voor imkers en sympathisanten uit Limburg en
omstreken, zij heeft als doelstellingen de conservatie, teelt en selectie van
onze inheemse zwarte bij, Apis mellifera mellifera; evenals de ontwikkeling
van een duurzame imkerij. Waar mogelijk is zullen wij met plezier andere
imkerbonden de hand reiken om tot een goede en fijne samenwerking te
komen; wij hopen dan ook dat dit een wederzijdse ingesteldheid mag zijn.




